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I N L E I D I N G 

 

1. Bewaarde memorieschri�en in en door de familie Van Nerum 

-Anne Elisabeth Van Nerum (1808-1883) heeft alle familienotities over de stamvertakking van haar 

grootvader Jean (Joannes) verzameld en opgetekend. Haar geschrift staat in de Website onder 

Afstamming < Gulden Lelie < Memoires Elisabeth Van Nerum. Verschillende bloedverwanten hebben 

in 1874 een afschrift gekregen van haar genealogische aantekeningen. Eén van die afschriften is langs 

haar kleinkozijn Eduard Van Nerum, in handen gelaten van zijn dochter Felicia, die de nota’s aanvult 

en ze in een Memoriaal samenbrengt. Haar kleinnicht zal in 1910 dit boek verwerven en het samen 

met haar zuster bijwerken. Hun neef tenslotte krijgt het na hun dood in 1952 in handen. Het is deze 

Hubert Van Nerum (1923-1994), die alles verzamelt, opzoekt en bijwerkt om in 1960 met het 

familietijdschrift Familieschoon te beginnen. Hij is ook de motor achter de heroprichting van de Gulden 

Lelie (1961), de opening van een heemkundig en familie museum (1965), de heroprichting van de 

Confrérie van de V notabele Geslachten van Hoegaarden (1971). 

 

-Ook Dr. Jean Baptist Van Nerum (1808-1887) heeft een lijvig notitieboek met genealogische en 

familiale aantekeningen en fragmenten nagelaten, die langs zijn achterkleinkozijn Henri Quinot in het 

familiearchief zijn terechtgekomen en heel wat interessante informatie bevatten. Zal eveneens zo vlug 

als mogelijk in de website worden geplaatst. 

 

-Eduard Van Nerum (1829-1922) begint met zijn  ‘Notices de famille sur les branches de Francis Van 

Nerum et Catherine Aerts’ in 1856; het eerste deel gaat tot 1874, het tweede deel tot 1910 met vanaf 

de tweede helft van het jaar het handschrift van dochter Felicie, alias zuster Francisca, oudste 

dochter en enig overlevende van de kinderen. 

 

-Recent zijn er de memoires van Arthur Van Nerum (1927-2022  ), waarvan het eerste deel in 2021 en 

het tweede deel zeer recent in 2023 werd afgewerkt door zoon Herwig. Het eerste deel wordt 

gepubliceerd  in Familieschoon sinds nr. 75(NR). 

 

 

2. Eduard Van Nerum (1829-1922) x Maria Geens (1830-1906) 

 
 

Als zesde ouderdomsdeken van de Gulden Lelie, was Eduard Van Nerum (Hoeg. 1829-Lier 1922) 

ooggetuige van het verval van de gilde . Ondanks al zijn pogingen om het tij te keren heeft hij de gilde 

van zijn voorouders zien teloorgaan. 

 

Eduard Van Nerum is het 7de kind van Francis Van Nerum en Catherine Aerts. Op 10 oktober 1829 

geboren te Hoegaarden om 15 uur en nog dezelfde dag gedoopt in de kerk in het bijzijn van zijn peter 

en meter, Hubert Maes -zoon van brouwer Nicolaes Maes en Catherine Tritsmans- en van Josephine 

Van Nerum, zijn oudste zuster. 
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Na de dood van zijn vader in 1839 mag hij zijn 

studies aan het college te Tienen toch verderzetten. 

Van 1840 tot 1848 krijgt hij daarvoor het genot van 

de studiebeurs Peeters. Hij studeert niet verder aan 

de universiteit maar kiest ervoor werk te zoeken en 

zijn moeder bij te staan. Zo wordt hij door 

bemiddeling van Constant Vandertaelen hulpgriffier 

te Leuven bij vrederechter en verwant Pierre 

Vandertaelen. Hij logeert er in de Naamsestraat. 

Tijdens zijn vrije tijd studeert hij rechten en in 1850 

slaagt hij in het griffiersexamen. In 1852 wordt hij 

tijdelijk griffier voor 3 maanden, maar omdat een 

definitieve benoeming uitblijft keert hij naar 

Hoegaarden terug om klerk te worden bij notaris 

Putzeys. 

 

Hij is 26 jaar als hij huwt met Maria Eulalie Geens 

op 30 januari 1856. 

 

Uit hun huwelijk worden vier kinderen geboren, 

maar slechts één dochter blijft in leven: 

 -Felicie Van Nerum (23.12.1856), wordt in 

1883   gasthuiszuster te Lier 

 -Emmerence Van Nerum (13.02.1860-1869) 

 -Clemence Van Nerum (09.08.1869-1884) 

   -Alexander Van Nerum (14.09.1872-1875) 

 

Na zijn huwelijk wordt Eduard landbouwer, ondanks zijn studies. Hij begint in 1856 op een kleine 

hoeve in de Beekstraat, de latere Stoopkensstraat, waar ook zijn eerste kind wordt geboren. Het 

gezin verhuist dan naar een ruimere bedoening in de Doelstraat (de gewezen hoeve Peeters) die in 

1860 als eigendom staat aangeschreven van zijn echtgenote. De drie andere kinderen worden er 

geboren en zullen er ook overlijden.  

 

Als de in 1865 opgerichte eerste suikerfabriek Dumont goed en wel aan het draaien ging, wordt 

Eduard er boekhouder en hij treedt er definitief in dienst vanaf 1866. Daarnaast blijft hij zijn 

landbouwbedrijf verderzetten.. 

 

Hij geeft pas het boeren op wanneer hij tot directeur wordt aangesteld  van het pas opgerichte 

weeshuis in de Stoopkensstraat in 1883. Volledig wijdt hij zich van dan aan deze stichting van 

Alexander Nijs, die daarvoor zijn huis en goederen had ter beschikking gesteld van het 

Weldadigheidsbureel van Hoegaarden. Vaak ziet men hem dan door het dorp wandelen met ‘zijn 

kinderen’. Elk jaar worden er geschenken opgehaald om met Sinterklaas uit te delen aan de 

weeskinderen. Maria Geens, die zelf haar moeder verloor toen ze pas drie was, zorgde als een 

moeder voor de weeskinderen. 

 

Begin 1906 wordt Maria Geens zwaar ziek. De gezusters Leontine en Hélène Van Nerum, kleinnichten 

van Eduard verzorgen haar en waken zelfs ’s nachts bij de zieke. Op 21 augustus overlijdt ze. Later, in 

1925, zullen de gezusters Van Nerum, uit erkentelijkheid, de gronden  erven die in 1922 waren 

overgegaan op Felicie Van Nerum. 
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Na de dood van zijn echtgenote blijft Eduard nog drie jaar in Hoegaarden wonen. Op 17 april 1908 

vertrekt hij naar Lier, bij zijn dochter Felicie, sedert 1883 als hospitaalzuster in het stedelijk gasthuis 

is tewerkgesteld 

 

Vanaf zijn 26 jaar heeft hij zich ten dienste gesteld van de familiegilde, op het moment van het 

ontslag van dokter Jean Baptist Van Nerum, onder het dekenschap van Joannes II. Samen met 

Elisabeth Van Nerum richt hij in 1856 de jeugdkring op. In 1874 neemt Elisabeth ontslag als 

gildegriffier en Eduard volgt haar op. 

In 1856 ook is hij begonnen aan een notitieboek over zijn eigen stamvertakking  Notices de famille 

sur la branche de Francis Van Nerum et Catherine Aerts 1815-1874. 

 

 

De politieke ontwikkeling rond 1850, uiteindelijk een hernieuwde betwisting om de macht zoals wij 

ze gekend hebben rond 1750 en rond 1790 te Hoegaarden zorgde voor conflicten en tweedracht 

binnen de familiegilde 

Naast de tweedracht binnen de familie had de gilde nog af te rekenen met een tweede 

moeilijkheid. In de jaren 1865/70 eigende de staat zich het beheer- en levensrecht van de 

studiebeurzen toe. Ook de stichting 

van deken Henricus Peeters! De 

hoofdraad van de V Geslachten 

verloor hierdoor alle reden van 

bestaan en de rechthebbende families 

vervielen in onderlinge geschillen. De 

familieraden werden ontbonden en 

alleen de Gulden Lelie hield stand. 

 
Door zijn niet aflatende ijver kan Eduard 

terug leven brengen in de Gulden Lelie 

en het eeuwfeest in 1878 kan geslaagd 

genoemd worden. Alle familiegetrouwen 

kregen toen een schrijn met aarde uit 

het Nermbos.  

Vanaf 1883 zijn er grondige wijzigingen 

in de gilde. Pastoor Charles Van Nerum 

overlijdt en wordt als mombaarvader 

opgevolgd door Hoegaardens 

parochiepastoor Redig. Patriarch 

Joannes II overlijdt in 1884 en wordt 

door Carolus I opgevolgd. Aan de braak 

worden 5 plaatjes aangebracht met de 

namen van de verschillende dekens en 

het jaartal van  hun kroning. Dr. Jean 

Baptist Van Nerum wordt onderdeken 

en comptorist. Hubert Van Nerum wordt 

vervangen door zijn kleinkozijn Leon Van 

Nerum. Door de dood van de 

onderdeken wordt in 1887 Eduard 

verheven tot die functie, en Arthur Van 

Nerum wordt griffier. 
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Maar in 1890 overlijdt de deken en Eduard Van Nerum wordt onder de naam van Eduardus I plechtig 

tot 6de patriarch van de Gulden Lelie gekroond. Het wapenschild van zijn grootvader Jacobus Van 

Nerum schenkt hij bij die gelegenheid aan de kerk. 

  

 

 

De 125ste verjaardag van de gilde wordt een totale mislukking, ondanks het inrichten van een 

muziekavond met medewerking van de weeskinderen. De onenigheid tussen twee familietakken als 

gevolg van het mislukte huwelijk van Julien Van Nerum en Justine Defoer verlamde elk familie 

initiatief. Noch de gilderaad, noch de geheime raad, noch de ereraad kunnen het geschil regelen en 

de ereraad besluit alle gildebedrijvigheid tijdelijk stop te zetten. Eduard is diep ontgoocheld en 

onderneemt nog een vruchteloze poging in 1908 om de gilde te redden.  

 

Hij overlijdt te Lier op 6 juni 1922 op de leeftijd van 93 jaar. 
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Het weeshuis, de stichting Nijs-Michiels. 
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Brouwerij van het weeshuis 
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Huidig zicht op het complex: brouwerij en gedeelte vervangen door ontmoetingsplaats 

‘Paenhuys’ 
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T E K S T       E N       T R A N S C R I P T I E 
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Préface: Ces notices ont été commencées en 1856 par moi Ed. 

 Van Nerum à l'aide de mémoires reçues de mes 

 parents et d'Elisabeth Vandertaelen en souvenir 

 de la branche issue de Jacques Van Nerum et 

 de Catherine Van Autgaerden d'un costé et de 

 Hyronimus Aerts et de Joséphine Collaerts de 

 l'autre côté. 

Mariage de mes parents: 

 En 1815 le 14 avril mariage de mes parents 

Francis Van Nerum âgé de 30 ans fils de Jacques 

et de Cath. Van Autgaerden originaires de Hougaerde 

avec Catherine Aerts âgée de 28 ans, fille de Hyronimus 

et de Joséphine Collaerts habitant Breyssem sous Cumtigh. 

Ils s'installèrent à  Petit Overlaer (geschrapt en vervangen door : la rue de Nerm) comme 

cultivateurs 

et achetèrent la ferme après la mort de mon aïeul paternel. 

Naissance de leurs enfants: 

En 1815 le 6 juin à 5 h. du matin naquit ma sœur  Joséphine 

En 1817 le 1 8bre à 8 h. du matin naquit mon frère Theodore 

En 1819 le 13 8bre à 11 h et demie à midi naquit ma sœur  Hortense 

En 1821 le 4 9bre à 8 h du soir naquit mon frère Joseph 

en 1824 le 22 mars à 10 h du matin naquit mon frère Augustin 

En 1826 le 16 mai à 9 h du matin naquit mon frère Ludovique 

Je suis né en 1829 le 10 8bre à 3 h de l'après- midi 

En 1834 le 20 avril à 3 h de l'après-midi naquit ma sœur  Sylvie 

 

Décès de mon père:µ 

 Malade depuis quelques tems mon père succombait 

en 1839 le 26 février à 2 h de l'après-midi, par suite 

d'une pneumonie à l’âge de 54 ans. 

Trop tôt il nous a quitté mais on le reverra au ciel 

et avant de mourir il nous a demandé de jurer fidélité 

au Christ et de vivre sagement auprès de notre mère. 

Plus tard à nos enfants on raconta les belles histoires que 

notre père nous a racontées. Telles étaient ses dernières 
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volontés. Mon frère aîné lui a promis solennellement 

de ne pas se marier avant l'âge de 25 ans et de rester 

avec notre mère jusqu'au moment où ses frères seront 

capables de reprendre la ferme. Alors il a reçu de  

notre père un blason en vitrail de feu ayant appartenu 

à Pa Kobe, avec la promesse de le garder en 

bon état comme précieux souvenir de notre aïeul. 

 

Conseil de famille: 

 Un conseil de famille se composant de Henri 

Van Nerum, Jean Baptiste Van Autgaerden, le Dr VN  

et le sieur Vandertaelen s'est rassemblé le xx mars 1839 

pour dresser les inventaires des biens et pour s'occuper 

des enfants mineurs. Ils décidèrent que mes sœurs Joséphine 

et Hortense restèrent chez notre mère pour s'occuper de 

la petite Sylvie tandis que mes frères reprendront la ferme 

sous la direction de Theodore. 

Quant à moi, étant le plus jeune de pouvoir continuer 

mes études et aller au collège de Tirlemont. Je fus confié 

au S(ieu)r Vandertaelen, qui me procurait une bourse d'études. 

Comme tuteur légal fut élu mon oncle Jean Baptiste Van Autgaerden 

et comme subrogé - tuteur le Sr Vandertaelen. 

 

Querelles sans fin: 

 Un événement bien triste venait de frapper notre 

famille. En 1841 le 23 février naquit Philomène, fille 

naturelle de Joséphine Dewelde et de mon frère Théodore. Le 

vicaire insista pour un mariage rapide mais mon frère aîné 

refusa catégoriquement de se marier avant l'âge de 25 ans 

voulant respecter sa promesse donnée à son père, et entra 

par ceci en conflit avec le vicaire. 

Ce refus fut blâmé en famille par ce dernier et quelques commères 

du village, dont Maria Van Autgaerden l'épouse de Henri 

VN, cousin de mon père. 

Alors Mr le curé s'occupa de la chose mais provoquait 

de vives querelles entre lui et son vicaire, avec qui il 

avait déjà un des divergeances concernant la gestion 

des biens de l'église. Mais les disputes s'aggravèrent 

à tel point que le Vicaire lançait des menaces  de protestation 

de l'Evêché. 

Après un long sermon du vieux curé pendant lequel il pleurait 
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en chaire de vérité, il gagnait la sympathie de la plus 

grande majorité des habitants mais succombait peu après 

à une maladie de cœur. C'est alors que le vicaire voulut s'approprier 

le sacerdoce mais il fut chassé hors du village par les  

sympathisants de feu Mr le Curé, gérés par le Dr VN et mon 

frère Théodore, ce qui n’apaisait nullement Marie Van Autgaerden. 

 Ceci s’entendait à l'occasion du remplacement de 

notre tuteur légal, décédé inopinément en 10bre 1840. Il fut 

remplacé par Henri VN., mais ce dernier refusait sous l'influence 

de son épouse. Ce refus provoqua de nouvelles disputes de 

famille et principalement entre le Dr VN et la femme Van 

Autgaerden. C'est alors l'oncle Evrard qui fut choisi comme 

nouveau tuteur légal. 

 Les querelles avaient une influence néfaste sur la vie 

de notre famille et malgré l'intervention de la cousine Vandertaelen 

et les S(ieu)rs Protecteurs le mayeur J.B. Dumont et 

Servais Coenegras l'épouse de Henri VN continua à se 

disputer avec le Dr VN dans une lutte sans fin. 

 

Mariage de Theodore: 

 En 1842 le 15 10bre mon frère aîné avait atteint ses 

25 ans et se maria avec Joséphine Dewelde. Ils s'installaient 

comme cultivateurs au coin du Vroente, tandis que mon 

frère Joseph devenu majeur le remplaça à la ferme paternelle. 

 

Naissance de leurs enfants: 

En 1843 le 22 juillet naquit leur fille Rosalie qui mourut 

En 1845 le 31 8bre naquit leur fils Joseph 

En 1848 le 28 mai naquit leur fils Hubert 

En 1851 le 18 janvier naquit leur fils Eduard, mon parrain 

En 1854 le 5 janvier naquit leur fils Félicien. 

 

Mariage de Ludovique: 

 En 1850 le 16 janvier mon frère Ludovique épousa 

Angélique Ruttens, dit B.(= ‘Beggite’, bijnaam). Ils restèrent  

provisoirement chez les Ruttens 

 

Naissance de leurs enfants: 

En 1851 le 27 9bre naquit leur fille Cécile. 

En 1854 le 15 7bre naquit leur fille Celestine. 
 



 

15 

 



 

16 

Mon départ pour Louvain: 

Ayant terminé mes humanités au collège en 1848, je fus 

employé chez le juge de Paix Vandertaelen à Louvain comme 

aide greffier. Je logeait à la rue de Namur chez des amis 

du Dr VN. Pendant mon tems libre j'étudiais les  

règles du Droit. 

En 1850 je passais avec succès mes examens de greffier 

et deux années plus tard j’assurais pendant trois mois 

l'intérim auprès de la Cour d'Appel. 

 

Départ de ma sœur Joséphine: 

En 1851 j'avais fait la connaissance à Louvain du RP 

Vandenbroeck de Begijnendijck qui y avait obtenu sa 

licence en théologie. En mars 1852 il fut nommé vicaire 

à la paroisse de St Nicolas à Bruxelles et exprimait 

le désir de trouver une personne très vertueuse et 

de bonne réputation pour habiter chez lui. J'en parlais 

avec ma sœur aînée qui accepta avec le consentement de 

notre mère et de Mr le Curé de Hougaerde. Peu après 

elle quitta la commune pour s'installer à Bruxelles chez le 

RP (Révérend Père) Vandenbrouck. 

 

Décès de mon frère Auguste: 

Voulant être indépendant après une dispute avec mon frère 

Joseph, il quitta Hougaerde en 1851 le 4 juillet pour 

chercher du travail à Bruxelles. Par l'intermédiaire du 

Dr VN, il trouva une place dans une société d'assurances. 

Mais quelque tems après il tombait malade et revenait 

chez sa mère. Après une longue et pénible maladie il 

succombait en 1852 le 20 7bre à l'âge de 27 ans. 

Il fut enterré le 22 7bre à 4 h. de l'après-midi 

en face de notre père et non loin de ma nièce Rosalie. 

 

Notre confrérie de famille: 

En 1850 je fus accepté en la confrérie dans laquelle mon  

père fut comptable depuis la mort de mon aïeul et ensuite 

vice-doyen en succession de son cousin Henri. 

Mon profond désir était de me rendre utile pour ma famille. 

Ce désir je réalisa en 1853 à l'occasion du 75 ième anniversaire 

du Lys d'Or. Notre père tuteur le curé VN de 

Gottechain distribuait des médaillons de St Corneille 

et je fus préposé pour aider le Dr VN. avec les 

écritures. 
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Décès de ma belle-sœur: 

En 1855 le 25 juin décédait Joséphine Dewelde, épouse 

de mon frère Theodore à l'âge de 35 ans. 

Restant avec 5 enfants, tous moins de 14 ans, mon  

frère, fut aidé par sa belle - sœur Thérèse qui s'occupait 

avec tendresse des enfants, tandis que Félicien et 

Eduard partirent dans la famille Dewelde.  

 

Mariage de mon frère Joseph; 

La même année le 24 8bre mon frère Joseph épousa 

Barbe Putzeys. Il s'installait comme fermiers. 

C'est alors que mon frère Ludovique retournait chez sa 

belle-mère pour exploiter la ferme. 

 

Mon mariage: 

Avec le consentement de ma mère, et du Sr Vandertaelen 

j'épousai en 1856 le 30 janvier avec Marie Geens, âgée 

de 26 ans, fille de Lucien Geens et de Marie Gielis, 

tous deux décédés. 

Attendant toujours ma nomination de greffier, je décidais 

de quitter Louvain et fus employé à l'étude du 

Notaire Putzeys à Hougaerde. Nous nous installâmes 

‘op de Beeck’. 

 

Décès du Sr Vandertaelen: 

La même année le 7 juillet succombait mon bienfaiteur 

le Sr (Constant) Vandertaelen mon petit cousin par alliance. Il y 

eut de grandes funérailles assistées par plusieurs sociétés 

et  hautes personnalités de Tirlemont et Louvain. 

 

Démission du Dr Van Nerum: 

Ayant assuré la fonction de secrétaire à la confrérie 

pendant 24 ans en succession de son père le Dr VN 

donna sa démission en 1856 suite d'une divergeance 

de vue concernant le Doyennage d'honneur qui fut 

assuré par le Chevalier Wouters de Bouchout et 

le Bourgmestre Goossens. 

Il fut remplacé par Elisabeth Vandertaelen, avec qui 

je travaillais à la fondation d'un patronage pour 

les jeunes de notre famille. C'est par ce travail 

commun que j'ai appris l'histoire réelle du Lys d'Or. 

L'amour pour ma famille m'a donné le courage de commencer 

ces notices, pour satisfaire aux dernières volontés de mon 

père et en mémoire de mon aïeul. Que le Bon Dieu me 

protège pour que je puisse terminer cette œuvre. 
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23 10bre 1856, naissance de ma fille Félicie 

21 mars 1857, naissance d'Emilie, fille de Ludovique 

17 8bre 1857, naissance de ma nièce Anastasie. 

15 mars 1859; décès de Félicien à l'âge de 5 ans, par 

    (suite de convulsions. 

13 février 1860, naissance de ma fille Emmerence 

18 juillet 1860, naissance e Clément, fils de Ludovique 

en avril 1860, mariage du parent Ferdinand de Wever, avec Joséphine 

 Vanhaegendoren, assisté par mon épouse et moi et d'autres 

 membres de notre famille 

28 9bre 1860, Mariage de Theodore avec sa belle sœur  Thérèse 

1 février 1861, naissance de Joséphine chez Theodore 

20 mars 1861, conseiller de Philippe Van Autgaerden pr la construction 

 de sa ferme rue Neuve. 

23 août 1861, décès de mon oncle Evrard. 

28 mai 1862, mariage de Henri Vandertaelen avec Blandine Coenegras 

 nous assistâmes aux noces. 

1 juillet 1862, décès de ma sœur  Hortense à l'âge de 42 ans 

 funérailles le 3 juillet à 4 h. de l'après-midi. 

18 9bre 1862, décès inopiné de ma belle sœur  Thérèse à l'âge de 

 38 ans. Une seconde fois frappé dans sa vie 

 mon frère resta avec 7 enfants dont les jumeaux 

 d'un an. 

 Philomène remplaça sa mère et Joseph resta à la 

 ferme, tandis que Hubert alla à Charleroi pr 

 apprendre le métier de bourrelier. Mon parrain 

 venait chez nous, Anastasie alla chez ma mère 

 et les jumeaux furent adoptés par la famille 

 Dewelde. 

13 janvier 1863, Décès de mon petit parrain Edouard à l’âge 

 de 12 ans par suite d'une pneumonie 

8 7bre 1863, Décès de ma belle sœur  Barbe, épouse de Joseph. 

29 10bre 1863, Décès de ma nièce Catherine, à l’âge de 3 ans. 

27 10 1864, La mort frappa horriblement la famille 

 Vandertaelen où Blandine et son enfant succombèrent 

 pendant l'accouchement. 

15 juin 1866 naissance d'un fils naturel chez la nièce Philomène 

7bre 1866, Mes bienfaiteurs Alex(andre) Putzeys et Appol(inaire) Van Goidsenhoven 

 m'engagèrent comme comptable dans 

 leur sucrerie fondée dernièrement à Hougaerde 

 et acceptèrent de Doyennage de notre confrérie 
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Décès de ma mère: 

9 mai 1869: décès de notre mère à l'âge de 80 ans 

 Le 19 mai … décès de ma tante 

 Catherine ( ?). Ces tristes évènements ont favorisé la  

 réconciliation avec le Dr VN. 

 Le partage fut réglé par le notaire Putzeys 

 Not. habitant une maison près de la Place. 

27 7bre 1867: Décès de ma nièce Célestine, à l'âge de 15 ans. 

4 9bre : mariage de Philomène avec Rottie de Gossoncourt 

15 février 1868: Décès de Cécile à l'âge de 18 ans 

29 juin 1869: Décès de ma fille Emmerence à l'âge de 9 ans 

9 août 1869: naissance de ma fille Clémence (?) 

7 janvier 1871: Mon neveu Hubert entra au conseil comme 

 comptorist en succession du cousin Charles, décédé 

.19 juin 1871: Décès de ma sœur  Joséphine à Bruxelles à l'âge 

 de 56 ans. Funérailles le 22 juin à l'église de. 

 Ste Cathérine. 

3 9bre 1871, Ma sœur Sylvie habitant jusqu’à cette date chez 

 mon frère Ludovique s’installe rue de la Cure. 

14 9bre 1872, Grande joie dans la famille à l’occasion de 

 la naissance de mo, fils Emile. 

29 7bre 1872, Décès   … de mon neveu Joseph à l’âge de 29 ans. 
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3. Notices de famille sur la branche de mes parens 

Francis Van Nerum et Catherine Aerts 1874-1910 
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Notices de Famille sur la branche de mes1 

parents Francis Van Nerum et Catherine Aerts 

1874 - 1910 (Arch V G / B6/008) 

 

Francis Van Nerum x Catherine Aerts 

 Joséphine 

 Theodore (voir tableau II) 

 Hortense 

 Joseph 

 Auguste 

 Ludovique (voir tableau III) 

 Eduard (voir tableau IV) 

 Sylvie 

Tableau II 

Theodore Van Neum x Josephine - Therese Dewelde 

 Philomène 

 Rosalie 

 Joseph 

 Hubert  Leontine 

   Hélène 

   Julien 

 Eduard 

 Félicien 

     Anastasie 

     Catherine 

     Emilienne 

 

Tableau III 

Ludovique Van Nerum x Angélique Ruttens 

 Cécile 

 Celestine 

 Emelie 

 Clement 

 

Tableau IV 

Edouard Van Nerum x Maria Geens 

 Félicie 

 Emmerence 

 Clemence 

 Emile 
 

 
1 Arch V G / B6/008 
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1874 

Après la perte de son fils unique en novembre 

dernier la mère Elisabeth était totalement découragée 

et préparait sa démission au conseil. 

En juillet elle avait déjà fait son testament devant 

le notaire      de Tirlemont au profit de la commune. 

.... la confrérie, copies furent faite du livre de 

famille et remise à chaque branche. 

Firent désignés p(ou)r recevoir un extrait de ce livre 

de raison: 

- le Dr Van Nerum qui avait établi ses propres 

mémoires, mais qui s'appropriait le droit de 

.... pour son neveu Arthur 

de la ... de son frère Charles 

- Henri Saelmaeckers qui s'appropriait le même 

droit pour sa mère Valérie, qu'il ... 

- Jean Baptiste qui tenait en possession des 

notes sur la branche de son ... François 

Van Nerum, établit par un de ses enfants 

- moi-même avec l'intention de les dédier 

à ma fille ainée. 

Cette remise fut actée après avoir ... solennellement 

de compléter les notices et de les 

remettre à la future génération 

En 7bre Elisabeth donnait sa démission 

au conseil et fut remplacée par moi. Je 

prêtait (sic) serment devant notre Doyen Joanne 2. 

A partir de ce jour je me confiriez totalement 

à la confrérie, tandis que ma fille Félicie 

me remplaça au patronage, la seule activité- 

que Elisabeth continua à exercer. 

Elle donna à ma fille une broderie ayant appartenue 

à ses Parents. 
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en décembre 1874, décès de mon fils Emile à l'âge  

    de 2 ans et demi. 

1877 

Mariage de Hubert avec Julie Van Nerum 

fille de Justin, après une dispute avec 

Mr le Curé. 

Nous assistâmes au mariage le 14 avril. 

Le 15 aout de la même année, naquit 

leur fille Leontine. 

 

1878 

L'ancienne sucrerie fut liquides et remplacée 

par une nouvelle située au Bley, nommée 

sucr(erie) du Grand-Pont et placée sous la  

direction du cousin Joseph Putzeys. 

J'y passa comme chef comptable. 

En juin je dédie mes mémoires et notices 

à ma fille Félicie qui les continuera. 

 

 

 

 

 

 

Het schrijn geschonken in 1878 

 

 
 

Het schrijn met aarde van het Nermbos in 1878 geschonken door de deken 
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1878 

Overnemende de schriften van mijnen Vader 

vraag ik God in de Hemel mij in dees werk 

te willen bijstaan. 

12 oogst is geboren Hélène Van Nerum. 

16 september is gevierd de 100 verjaering 

van de gilde. Deze deken heeft geschonken 

aan de getrauwen een schijn (schrijn) met daarin 

grond uit het Nerembosch 

Ik wordt aangesteld als memorieschrijfster 

en heb de geschriften gekregen. 

Mijnheer den burgemeester Lodewijckx en 

Mijnheer den Ridder Rosseeuw hebben ons 

door hunne aanwezigheid vereerd. 

 

1881 

14 april sterft onkel Door, die op zijn 

sterfbed zegde een droevig leven te hebben 

gehad maar aan zijn kinderen alles te 

hebben gegeven wat ze hem hebben gevraagd. 

Hij smeekte hen van malkandere in het 

leven te zullen bijstaen en nooit hunne 

Vader te zullen vergeten. Het schoone blazoen 

van Paa Kobe zaliger kreeg mijn Vader 

die mij de betekenis heeft geleerd. 

- de put met de ster is de Hemelsche bescherming 

- het fruit is de vrucht van den arbeit 

- het kruis met den vogel en het blad is wie 

  God eeren zal, Gods zegen hebben zal 

- de molensteenen was de arbeit vereering 

- de leliën de eer en de trouwheid. 
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Het wapenschild waarvan sprake onder 1881 

In 1768 neemt Jacobus Van Nerum een eigen wapenschild aan, dat hij in 1781 aan zijn stamvertakking 

schenkt. Opgegroeid onder de invloed van de Sweertsen, de meest vooraanstaande familie te 

Hoegaarden in de 18de eeuw, brengt hij in zijn blazoen de wapens aan van zijn moederlijke 

ascendenten. 

 

 

 

Gekwartileerd 1 van zilver met put van keel, hoofd 

van azuur beladen met ster en zes stralen van goud, 

  

2 van zilver met wijndruiventak van azuur en 

tweebladeren van sinopel,  

3 van zilver met kruis van goud, vergezeld in 1/4 van 

een klaverblad van sinopel en in 2/3 een vogel van 

keel, 

4 van goud met molenijzer van sabel; op dit alles 

een hartschild van azuur met drie lelies van goud, 

geplaatst 2 en 1 (Intermédiaire, september 1960, p 

233) 

 

  (1 is zijn overgrootmoeder Josyne Van den Putte x Berthel Peeters;  

 2 zijn grootmoeder Cath. Peeters x Servaes Sweerts; 3 zijn moeder  

 Barbe Sweerts x Charles Van Nerum en 4 zijn echtgenote Cath. Van   

  Autgaerden (alle meubels hier tot één teruggebracht). 

 

Dit wapenschild uitgewerkt op een gekleurd glasraam omlijst met ijzerversiering is bewaard in de 

familie tot 1894. Kleinzoon Eduard schenkt het aan de kerk van Hoegaarden in 1894, bij zijn kroning 

tot ouderdomsdeken van de Gulden Lelie. De Duitsers hebben het bij de inval in augustus 1914 vernield 

(Nagelaten mededeling van de toenmalige koster Van Rickstal).  
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18 september is gestorven onkel Jozef, den 

man van Julieke Minsart 

18 december is geboren mijnen kleinen neef Julien. 

 

1882 

17 jully zijn ik met tante Silvie naer 

den Madeloonsboom gegaen waar ik 

een kroone geworpen heb in den boom. 

Had zij blijven hangen zou ik trouwen, 

viel zij af, moest ik wachten nog zoveele 

jaren, maer mijne kroon viel uiteen in 

een kruisvorm (?) en ik zou naer het klooster 

gaan. Zo is ook mijne wensch. 

 

1883 (terug handschrift van Edouard Van Nerum) 

Mijne dochter vertrok in april als novice 

... . Zo heeft het onze Heer behaagt. 

Datzelfde jaer gaf Mr Nijs zijne goederen 

aan de gemeente voor de oprichting van een 

wesenhuys. Geen candidaten presenteerden 

hen waar ik de plaats van Directeur kreeg 

toegeschreven van den mayeur. 

 

1884 

Dood van mijn dochter Clemence 15 jaere out. 

De aflijvigheit van onse drije kinderen en het 

vertrek van onse dochter naer het klooster 

ver... ons veel droefheid. 

Datzelfde jaer sterft oock onze Deken die 

geremplaceerd wordt door Carolus. Dezen 

heeft vijf platen gehangen aan den braeck 

met daerop den naem en het jaer van alle 

Dekens 
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Hij completeerde het schriftboeck van zijnen 

broeder. 

oock was dat jaer gestorven Elisabeth, vrouw 

Vandertaelen die van haere familie afscheid 

nam en gevraagd heeft haer werck voort 

te zetten omdat de desandanten henne 

voorvaederen zouden kennen en henne voor- 

beelden wezen. 

Zij was de ziele van onze familie en 

is gestorven met gelatenheit op den 

Heer. 

 

1886 

10februarij gaat mijne dochter in de augustinnessenorde 

van ... onder den naeme van 

Zuster Françisca. 

Op den 3 sondag van september ging eenen 

familiebedevaarte naer St. Cornelus tot 

Cumtich onder den mombaer Pastoor Redig 

en offerande van wassen beeldekens. 

 

1887 

Geroepen sijnde naer Jauche bij den 

Dr J.B. die zijn einde voelde komen weg 

van de familie die hij zoo goed mogelijk had 

geholpen te willen groeten voor hem 

Veel goed gelenigd hebbende, zouden anderen nu zijn 

plaats overnemen. Zijne laetste woorden 

waren tot weerzien in den Hemel. 
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21 10br huwelijcke van mijne nichte Emilienne 

met Jef Michel van Overlaer 

 

1888 

16 april is geboren eene dochter van Emilienne 

17 july legt mijne dochter de eeuwige belofte af 

bijgewoond door mijne vrouw en mij, mijn zuster  

Sylvie en mijn neef Hubert 

8 7bre trouwt Emilie met Theofiel Van Herberghen 

en blijven wonen bij mijnen broeder. 

 

1889 

16 9br is geboren eene dochter bij Emilie, de 

moeder sterft in het kinderbed. Mijne zuster Sylvie 

ontfermde zich van het kind. 

 

1890 

20 januarij is geboren eenen zone bij Michel 

31 idem sterfte mijnen broeder Ludovique 

6 february trouwen Anastasie met Achille Meddarts. 

 

1891 

20 7bre sterft Lievin VR. Ik volgde 

hem op als onderdeken. 
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1893 

13 july is geboren eenen tweeden zone bij Michel. 

 

1894 

Ik wordt gildendeken ter vervanging 

van Carolus en schonk het blason 

van mijnen grootvader aen Pastor Redig 

als eeuwig familiegedenkenisse aen den 

nieuwen kruisweg te hangen bij de anderen. 

 

1895 

Droevige gebeurtenisse in de familie bij de 

breuk van het huwelijck van Julien en 

Justine Defour waerdoor die oude veete 

weeral herneemt tussen de kinderen van 

Lievin en Charles. 

 

1896 

Dood van Anastasie 

 

1897 

geboorte van eene dochter bij Michel 
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1903 

Muziekavond met de assistentie der wesen- 

kinderen gehouden voor de gulde, waarop 

Leander de memoires van sijn onkel 

krijgt. Met den beschermingsraed heb 

ik meerdere maelen geprobeert de ruzie 

tussen Lievin's en Charles familie te regelen 

maer het is alles zonder gevolg gebleven 

 

1905 

De broderie van nichte Elisabeth aen 

de Gasthuyscapelle geschonken voor de  

genezinge  van onze moeder. 

21 oogst is gestorven mijne allerlieve 

moeder en is ter aerde gedragen 

den 24 ten 10 ueren. 

2 dienst vanwege het broederschap der Zielen 

3 dienst vanwege het broederschap van OLV 

4 dienst vanwege het broederschap van St Hubert 

 

1908 

mijnen lieven Vader is een gebroken man 

en komt bij mij in het gasthuys wonen. 
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’t Hoff tot Neerhem. 
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Het is een gekleurde pentekening die in 1844, ter gelegenheid van zijn dekenkroning, door 

Joannes II aan de Gulden Lelie is geschonken. 

Zij werd gemaakt op een palimpsest (een stuk perkament dat reeds beschreven is). De tekening 

is in een rechthoekige driehoek, met dubbele groengekleurde boorden,  gemaakt. Ze heeft de 

vorm dus van een bedevaartvaantje. In de schuine- en rechte hoogten komen telkens drie 

leliefiguren voor en tussen de dubbele basislijn lezen we: ‘t Hoff tot Neerhem. 

 

Deze gekleurde pentekening is en unicum op familiegebied en bevat op zichzelf een brok 

geschiedenis. Zij vertoont binnen haar driehoek een beek ‘sheerenvliet’ genaamd, vanwaar een 

weg vertrekt langs beide zijden afgezet met bomen. 

Deze baan of veldweg zwenkt wat verder naar links, leidt naar een afgebakende hofstede, rechts 

van de baan  gelegen, en eindigt aan een kapel beschenen door een ster. 

Rechts van de weg, tussen de beek en de hoftede ligt een weide of akkerland, terwijl links 

geschreven staat: ‘cijnsgoederen 1582’. In de rechterpunt van de driehoek is een wapenschild 

aangebracht, versierd met drie lelies. Het geheel is verzegeld met lelieblazoen. 

 

Aan de hand van oude kadasterplannen en waarneming ter plaatse kunnen we het volgende 

besluiten in verband met deze tekening : 

 Het oude hoff tot neerhem lag onder het gehucht Nerm te Hoegaarden ten zuidoosten van het 

Nerimbos, dat in 1582 nog heel wat bunders groot was, juist voorbij de bocht van de baan. 

De aanpalende cijnsgoederen lagen op het Tiets pedeken, de kaetspoel en het Nerimbos, 

begrensd door de Groenstraat, de Schoorstraat, de Schoorbeek, vroeger ’s heerenvliet genaamd 

en gelegen in het Nermdal, en de Keiberg; 

 

In 1965 werden in de kelders van ’t Nieuwhuys oude documenten ontdekt, er verstopt ten tijde 

van de Franse revolutie. Onder deze oude bescheiden was er een perkamentdat een verklaring 

gaf voor het voorgaande. Uit die tekst bleek dat er ooit een leenboek was waarin een zekere 

Jonker van Nerim uitdrukkelijk vermeld stond als ‘heere van ’t hoff tot Neerhem onder 

Hougaerde’.  P. 392 

 

Deken Joannes II woonde dicht bij de Keiberg. Hij was het die de pentekening aan de gilde 

schonk in 1844, hij was het die ook de kleine schrijnen liet maken en aan de familiegetrouwen 

liet uitdelen, gevuld met aarde uit het nermbos. 

 

Overleveringsverhalen, rijk aan volkslegenden en betrekking hebbend op het het geslacht Van 

Nerum, werden door Joannes II doorgegeven aan Eduardus I, die ze later verder vertelde aan 

Julianus I. Hubert Van Nerum vertelde hoe hij in 1955 met zijn vader Julien naar Nerm ging en 

daar langs de met dichte bomen overwelfde veldstraat naar de plaats trok waar het vroegere 

leenhof zou gestaan hebben. Daar hakte hij van één der oudste en vermolmde bomen een stuk 

schors af. Hij vertelde erbij dat die boom daar reeds honderden jaren stond, toen er op deze 

plaats een Van Nerum heer en meester was. 

Verderop aan de Kaatspoel waar Julien vroeger een wijndruiventak had gevonden vertelde hij 

dat een Van Nerum hier in vorige eeuwen wijndruivenvelden bezat. Op deze plaats zou vroeger 

ook een poel hebben bestaan, waar de duivel in de gedaante van een grote zwarte kater 

verscheen. Toen wrd er op deze plaats, aan de rand van het Nermbo een kapelletje gebouwd 

(dat nu verdwenen is). Op zekere dag verscheen de duivel opnieuw, maar op hetzelfde ogenblik 

werd het kapelletje door een schitterende ster uit de hemel beschenen en de kater verdronk in 

de poel. 
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A A N V U L L I N G   B I J   D E   T E K S T 

Familiegeschiedenis en genealogie van de van Nerum-tak: 

Joannes Franciscus Van Nerum (1785-1839) x Catherine Aerts (1787-1867)  

 
Deze voorouders stellen een familiecultus in die tot het einde van de 19de eeuw de Gulden Lelie 

begeestert. De wederopstanding van de familiegilde Van Nerum in 1961 is aan hen te danken.  

 

Joannes Franciscus (Francis) ziet het daglicht als achtste kind van Jacobus en A.M. Van 

Autgaerden. Op zijn doopplechtigheid op 7 januari 1785 (f° 858) krijgt hij Joannes Franciscus 

Van Nerum, zijn oom en Clara Bueckens, zijn aanverwante tante als peter en meter. 

 

Hij huwt Anne Catherine Aerts (alias Van Billichout) (°19.08.1787) uit Breisem (Kumtich) op 

14 april 1815. Zij wordt geboren te Breisem op 19 augustus 1787 als 8ste kind uit het 

landbouwersgezin Hieronimus Aerts en Maria Josephina Collaert. Zij zijn thuis met elf 

kinderen. Wanneer hun moeder sterft in 1794 blijven er 10 minderjarige kinderen achter. De 

jongste zus Francisca zal in 1822 trouwen met Herman Blyckaerts, geboren te Namen in 1798 

en zoon van Dr Dominique Blyckaerts uit Ieper. 

 

Hun kinderen zijn allemaal te Hoegaarden geboren: 

 Josephine Van Nerum (06.06.1815) 

 Theodoor Van Nerum (01.10.1817) 

 Hortense Van Nerum (13.10.1819) 

 Joseph Van Nerum (04.11.1821) 

 August Van Nerum (22.03.1824) 

Ludovicus Van Nerum (16.05.1826) 

Eduard Van Nerum (10.10.1829) 
Silvie Van Nerum (20.04.1834) 

 

Zelf heeft Catherine de geboorte van haar kinderen als volgt genoteerd in haar 

kerkboek:’Josefina is geboren den 6 junius ten 5 ueren Morgens in het iaer 1815, theodorus 

den 1 october ten 8 ueren Morgens in het iaer 1817, Ortans den 6 october ten half twelf snoenes 

in het iaer 1819, Joseph den 4 november ten acht uere snoenes in het iaer 1821, Ogustus den 

20 meert tenteen uere . Smorgens in 1824, Ludovicus den 16 Mey ten negen uere smorgens in 

1826, edwaer den 11 october ten 3 uere snoenens in het iaer 1829, Silvie den 20 april ten 3 

uere snoenens in het iaer 1834.’ (sommige data verschillen met die geacteerd door de 

burgerlijke stand). 

 

In 1804 moet Francis zich melden voor de verplichte legerdienst, maar hij wordt afgekeurd 

omdat hij te klein is (1,64 m). Op de eerste septemberzondag 1814 leert hij op de kermis te 

Kumtich zijn aanstaande echtgenote kennen. 

Het overleveringsverhaal door zijn dochter Silvie verteld, maakt gewag van een gewonnen 

weddenschap snelbierdrinken tegen jongmannen van Kumtich én van een verloren 

weddenschap kanonstoten tegen zijn vriend en dorpsgenoot Servais Coenegras. Zo mag die 

zondag Francis optrekken met Catherine Aerts. Zij bekent hem al direct dat ze gelukkig is met 

zijn verlies in het krachtspel. Als ze ’s avonds naar huis terug stappen gaan de twee vrienden 

een nieuwe weddenschap aan. Wie eerst trouwt krijgt een ton bier van de andere en wie het 

meeste kinderen heeft zal er ook een krijgen. Servais Coenegras huwt nog in 1814 en Francis 
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komt naar de bruiloft met de tilbury van zijn vader met erop een volle ton bier. Als Francis in 

april 1815 trouwt is Servais present en hij schenkt een lege ton aan zijn vriend. 

 

Francis koopt voor zijn Catherine een verlovingsring met drie briljanten. Op hun huwelijksdag 

heeft zij ook nog het diamanten kruisje van haar moeders grootmoeder. Eerst gaan ze naar de 

kapel van Billichout om de zegen te vragen aan St Cornelis. Zij steekt haar kruisje in het 

wijwater, raakt ermee het beeld aan van de heilige en drukt het kruisje tegen de lippen van 

Francis en op de hare. Later erft dochter Silvie de ring en het kruisje. Ze schenkt de sieraden 

aan haar kleinnicht Irma Van Herbergen. Na de tweede wereldoorlog staat deze ze af aan de 

paters Dominicanen te Antwerpen die ze verwerken in een ciborie. Francis en Catherine krijgen 

één kind meer dan Servais en zijn Catherine. Op de doopplechtigheid van Silvie brengt Servais 

niet één ton, maar tien tonnen bier aan. 

Na zijn huwelijk is Francis landbouwer in de huidige Dotremontstraat (huis Hermans-Millet) 

en dan in een hoeve in de Nieuwstraat (tussen ouders en Grote Brug, nu verdwenen). 

- 

Actieve deelname aan het gildeleven begint voor Francis pas in 1824. Hij wordt comptorist en 

vanaf 1832 onderdeken tot aan zijn dood. 

 

Op 26 februari 1839 tussen twee en drie uur in de namiddag overlijdt hij aan de gevolgen van 

een longontsteking. Dikwijls heeft hij zijn zonen gevraagd en hij heeft het ook nog eens kort 

voor zijn dood herhaald, dat zij alles zouden verder vertellen aan hun kinderen wat hij hen heeft 

gezegd en dat ze nooit mochten vergeten God trouw te dienen en braaf bij hun moeder te leven. 

De oudste zoon Theodoor had op het sterfbed beloofd dat hij het erf zou voortzetten tot zijn 

broers volwassen zouden zijn. 

 

Het blazoen waarmee Jacobus in 1781 zijn stamvertakking heeft begiftigd gaat langs Theodoor 

over op zijn zoon Eduard (zie hoger). J.B. Van Autgaerden wordt wettig voogd en na zijn dood 

is het Petrus Evrard die deze taak ter harte neemt. En Theodoor blijft tot zijn 25ste (1842) op de 

hoeve en huwt dan met Josephine Dewelde waarbij hij sinds 1841 een natuurlijk kind heeft. 

Theodoor verlaat de hoeve en Joseph neemt de leiding over. 

 

Eduard beëindigd zijn humaniora te Tienen in 1848 en wordt hulp-griffier bij vrederechter 

Pierre Vandertaelen te Leuven. Ludovicus (Louis) trouwt in 1850 met Angèle Ruttens en vestigt 

zich als landbouwer in de Doelstraat. August wil zich niet langer onderwerpen aan het gezag 

van zijn broer en het pachthof wordt verkocht. Elk kind krijgt zijn deel uit de vaderlijke 

nalatenschap. In juli 1851 vertrekken Joseph en August naar Brussel. August krijgt een 

betrekking bij een verzekeringsmaatschappij, maar over Joseph zijn we vanaf nu elk spoor 

bijster. 

 

Zeer vlug is August terug te Hoegaarden. Hij sterft na een langdurige ziekte in september 1852. 

 

Ondertussen wonen Catherine en haar dochters in een huurhuis in de Hellestraat te Nerm. 

Josephine gaat dan dienen te Brussel bij E.H. Vandenbroeck, onderpastoor van de St 

Niklaaskerk. Ook Joseph laat zijn domicilie overbrengen naar Brussel, Kaasmarkt n 11. Maar 

in mei 1855 is hij terug te Hoegaarden. Hij trouwt in oktober met Barbe Putzeys. Zij vestigen 

zich als landbouwers in ’t Nieuwhuys. 

 

In 1856 huwt Eduard met Marie Geens en hij wordt tewerkgesteld op de studie van notaris 

Putzeys. 
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We schrijven  januari 1860 als Hortense vertrekt als meid naar Molenbeek. Ze wordt ziek, keert 

naar Hoegaarden weer en sterft op de eerste juli 1862. 

 

Catherine, alleen met haar dochter Silvie, begint vanaf 1864 aan geheugenverlies te lijden en 

sterft op 9 mei 1867. (Arch V G, Notices de famille sur la branche de Francis Van Nerum … 

par Eduard Van Nerum). 

 

Josephina Van Nerum (1815-1871) 

 
Eerste kind van Francis en Catherine Aerts.. Geboren 

en gedoopt op 6 juni 1815 (akte 46) in ’t bijzijn van 

peter en meter Jacobus Ph. Van Nerum, haar 

grootvader en Caroline Aerts. 

 

Ze blijft ongehuwd en is zeer vroom. Zo komt ze in juli 

1852 te Brussel terecht als huishoudster van E.H.Jean 

François Vanden Broeck, tot onderpastoor benoemd in 

de St-Niklaaskerk (achter de Beurs). Tot aan zijn dood 

in 1869 verblijft zij bij de priester in de Boterstraat. 

Dan verhuist ze naar de St-Catharinaparochie waar zij 

een klein huis betrekt aan de Oude Graanmarkt. Ze 

kwam weinig naar Hoegaarden, maar als ze kwam 

bracht tante van Brussel altijd speelgoed mee voor de 

kinderen van haar broers. 
Ze overlijdt op 19 juni 1871 te Brussel. 

 

 

 

Theodoor Van Nerum (1817-81) x Josephina Dewelde (1820-55) xx 

Thérèse Dewelde (1824-62) 

 

 
Theodoor Van Nerum, bijgenaamd Peck, was de kleinzoon 

van Jacobus Van Nerum, medestichter van de Gulden Lelie 

in 1778, de zoon van Francis Van Nerum, onderdeken in 

1832,de vader van Hubert Van Nerum, comptorist in 1871, 

de grootvader van Julien Van Nerum, ouderdomsdeken in 

1961 en de overgrootvader van Hubert Van Nerum, de 

bezieler en heroprichter van de gilde in 1961. 

 

Hij stond bekend als eigenzinnig, opvliegend van  karakter en 

onherroepelijk in zijn beslissingen. Maar boven alles was hij 

een grappenmaker die graag het ganse dorp op stelten zette. 

Hij liet zich doorgaan voor de koning der Belgen en lokte 

zelfs een pastoorsruzie uit, waar het ganse dorp bij betrokken 

geraakte. De politieke dorpstwisten waren voor hem het 

neusje van de zalm. Niet alleen zijn kozijn Dr Jean Baptist 

Van Nerum schreef over hem in zijn memorieschriften, maar 

ook veel overleveringsverhalen zijn over hem bewaard. 
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Geboren te Hoegaarden op de ouderlijke hoeve in de Nieuwstraat aan de Grote Brug op 1 

oktober 1817 te 6 uur ’s morgens (akte 52) is hij het tweede kind en de eerste zoon van pachter 

Francis en Catherine Aerts. Philippus Dewael en Marie Catherine Van Autgaerden, zijn 

grootmoeder houden hem diezelfde dag ten doop. 

 

Zijn 20ste verjaardag wil hij op een zeer speciale manier vieren. Hij laat door zijn vrienden het 

gerucht verspreiden dat koning Leopold I in de nacht van 1 oktober 1837 incognito door 

Hoegaarden zal rijden, komend uit de richting van Jodoigne. Burgemeester De Zangré, niet op 

de hoogte gebracht van deze doortocht, zit met de handen in het haar. Om geen risico te nemen 

wordt een ontvangstcomité samengesteld van gemeentenotabelen om de koning te 

verwelkomen. De bevolking wordt opgeroepen om haar koning te komen toejuichen. Waar zich 

tot in de tweede helft van de 20ste eeuw het station bevond, stelt het comité zich op zodra de 

duisternis valt. Het verhaal wil dat er geen uur was bepaald en de leden van het comité om beurt 

de wacht hielden en om beurt enkele pinten gingen drinken in een nabijgelegen herberg. 

Naargelang de tijd vordert krijgen we een dronken groep notabelen. Na middernacht nadert een 

galakoets omringd door enkele ruiters. Wegens het gure weer waren wachters en koning goed 

ingeduffeld en nauwelijks herkenbaar. Ter hoogte van het ontvangstcomité is het zo druk dat 

de koets moet halt houden omdat de weg door de inwoners is versperd. De burgemeester spreekt 

een welkomstwoord uit en nodigt de koning op het gemeentehuis om een warme drank te 

nemen. Deze wijst het aanbod af, maar de dronken leden van het comité verplichten de koning 

en zijn gevolg om in de herberg een verfrissing te nemen. Daar lekt alles uit en Peck maakt dat 

hij wegkomt. De Hoegaardiers hebben de verdere nacht gedronken en gelachen. Het 

schepencollege heeft alles gedaan om het voorval in de doofpot te stoppen. 

 

Op het sterfbed van zijn vader krijgt hij een glasraam met blazoen, afkomstig van zijn 

grootvader Jacobus. Het is dit stuk dat zijn broer, Eduard Van Nerum, in 1894 aan de kerk 

schenkt. Theodoor belooft er ook plechtig zijn moeder niet te zullen verlaten voor zijn 25ste jaar 

en het erf  voort te zetten tot zijn broers ertoe bekwaam zijn.. Op 26 februari 1839 sterft Francis 

en Theodoor neemt de leiding van het pachthof op zich  en zorgt voor de broodwinning onder 

het waakzame oog van de voogden Jean Baptist Van Autgaerden en Constant Vandertaelen. 

 

In 1841 komt Peck opnieuw in de Hoegaardse actualiteit. Hij leert een meisje kennen dat in 

februari 1841 bevalt van een kind van hem. De toenmalige onderpastoor komt Peck op zijn 

plichten wijzen. Deze herinnert echter aan de belofte op het sterfbed van zijn vader gedaan en 

stuurt de onderpastoor wandelen met de woorden ‘Bemoei U met uw eigen zaken, ik heb geen 

lessen van een vreemdeling nodig en als ge U niet snel wegmaakt, steek ik een riek door uw 

zwart lijf’. De onderpastoor verspreidt zijn versie van de feiten, wijst op de zedeloosheid van 

sommige parochianen en wil vooral een machtsstrijd met pastoor Sweerts uitvechten. Dit 

incident moet geplaatst worden in de poging van de onderpastoor om de oude Sweerts op te 

volgen en zelf het pastoorsambt in handen te krijgen. Pastoor Sweerts tracht zijn onderpastoor 

tot kalmte te brengen en het geval, dat zich trouwens zeer regelmatig voordeed in die periode, 

vooral niet op te blazen. Maar de gemoederen zijn nu eenmaal verhit en de strijd zal gestreden 

worden. Ook al zijn de Van Nerums al verdeeld en ondervindt het oude gildeleven daar de 

nadelige gevolgen van, nu zijn ze weer eensgezind. Zelfs dokter Jean Baptist trekt partij voor 

de pastoor tegen de partij van de onderpastoor, die zijn hevigste voorstander vindt in Marie Van 

Autgaerden. Onder aanstoken van Jean Baptist Van Nerum zal er zelfs op een bepaalde dag een 

soort praalwagen door Hoegaarden trekken met erop een karikatuur van de onderpastoor met 

het gelaat van Marie Van Autgaerden, die de pap geeft aan een hoop kwezels. De opgehitste 

menigte zou zelfs de protesterende onderpastoor buiten het dorp gejaagd hebben. 
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Op 15 december 1842 huwt Theodoor met zijn Josephine Dewelde  en zij vestigen zich te Klein 

Overlaar op het pachthof Dewelde, waar hij samen met zijn schoonvader en een knecht het 

bedrijf uitbaat. Theodoor had zijn belofte gehouden tegenover zijn vader zaliger, hij was 25 

jaar. 

 

Hun kinderen worden allemaal te Hoegaarden geboren: 

Philomène Van Nerum (25.02.1841) x J.B.Rottie (wettelijk gemaakt door het huwelijk) 

 Rosalie Van Nerum (22.07.1843-1847) 

 Joseph Van Nerum (31.10.1845-1874) 

 Hubert Van Nerum (28.05.1848) x Julie Van Nerum 

 Eduard Van Nerum (18.02.1851-1863) 

 Felicien Van Nerum (05.01.1854-1859) 

 

Josephine Dewelde is geboren op 21 juni 1820 als vierde kind en tweede dochter  van Jacobus 

Dewelde uit Hoegaarden en Jeanne Fillet uit Oorbeek. Ze is amper 35 jaar oud geworden. Op 

23 juni 1855 overlijdt ze plots en laat een weduwnaar achter met op dat moment vijf 

minderjarige kinderen. Theodoor blijft bij zijn schoonouders inwonen en zijn schoonzuster 

Marie Thérèse zorgt voor de kinderen. 

Dewelde 
 

I Jan Dewelde (Hoegaarden 26.11.1648-Neerwinden 17.06.1729) 

II Matheus Dewelde (Hoegaarden 16.11.1682-Neerwinden 13.01.1760) 
III Adolf Dewelde (Neerwinden 09.07.1711-17.03.1794) 
IV Jacobus Dewelde (Wange 25.04.1752-Hoegaarden 08.06.1813) 

 x Anna Maria Melis (Hoegaarden 28.07.1746-22.07.1812) 

V Jacobus Dewelde (Hoegaarden 20.07.1781-21.05.1856) 

 x Joanna Fillet (Oorbeek 24.02.1782-Hoegaarden 02.11.1865) 

 

De kinderen van het echtpaar Dewelde-Fillet zijn te Hoegaarden geboren, behalve de twee oudsten die te Oorbeek 

geboren zijn: 

 

1.Hubert dewelde (02.11.1810-07.02.1867), huwde te Hoegaarden met Albertina Stockmans (landbouwers in de 

Tiensestraat over de Pax) 
2.Jean Baptist Dewelde (22.06.1813-20.11.1834) 

3.Maria Elisabeth Dewelde (01.09.1817-24.08.1904),huwde met Petrus Joseph Nadoels en waren landbouwers te 

Klein Overlaar (Oude weg) 

4.Maria Josephine Dewelde (21.06.1820) 

5.Marie Thérèse Dewelde (13.05.1824) 

 

 

In 1856 sterft Jacobus Dewelde en Theodoor neemt de leiding van het bedrijf op zich. Begin 

1857 wil hij hertrouwen met zijn schoonzuster, maar daarvoor is dispensatie nodig! Peck die 

van administratie geen kaas had gegeten en zich bitter weinig van wetten aantrok komt in verzet. 

Woedend gaat hij naar burgemeester Alexander Putzeys en zegt dat niet de koning uit Brussel 

wilde trouwen, maar wel hij, Theodoor, pachter uit Overlaar en ik heb reeds een onderpastoor 

doen buitenwippen, die mij verplichtte om te trouwen, ik kan ook een burgemeester ontttronen 

die het mij wil verbieden. De liberale burgemeester wreekt zich op de katholiek Van Nerum, 

want de dispensatie blijft lange maanden in de administratieve molen zitten. Ondertussen heeft 

Thérèse al in oktober 1857 een kind gebaard. De toelating komt te Hoegaarden aan begin 1858 

en draagt 14 december 1857 als datum. Peck reageert op zijn typische manier ‘Als de koning 

mij een jaar heeft doen wachten, dan zal ik hem nu drie jaar laten wachten en ik zal trouwen 
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wanneer het mij belieft’. Dat tweede huwelijk gaat door op 28 november 1860. Uit deze tweede 

verbintenis worden te Hoegaarden geboren: 

 Anastasia Van Nerum (17.10.1857) x Achille Meddaerts, gewettigd door huwelijk 

 Emilie Van Nerum (01.02.1861) x Joseph Michel 

 Catherine Barbe Van Nerum (01.02.1861-1863), tweelingzuster van Emilie 

 

Op wens van de weduwe Dewelde is op 10 augustus 1861 overgegaan tot de verdeling onder 

haar kinderen van de nalatenschap van Jacobus Dewelde zaliger. Het is als gevolg van deze 

regeling dat Theodoor Van Nerum en Thérèse Dewelde op het pachthof te Klein Overlaar 

blijven wonen. 

Maar na amper twee jaar huwelijk verliest Theodoor zijn tweede echtgenote. Zij is amper 38 

jaar oud als ze te Hoegaarden overlijdt op 18 november 1862 (akte 64). Opnieuw een harde slag 

voor Theodoor die met zes minderjarige kinderen achterblijft 

 

In afwachting van de beslissing van de familieraad wendt Theodoor zich tot de gilderaad om 

een beslissing te treffen over zijn kinderen. De gilderaad van de Gulden Lelie is samengesteld 

uit deken Joannes II, onderdeken pastoor Charles Van Nerum, griffierster Elisabeth Van Nerum 

(x Vandertaelen) en comptorist brouwer Charles Van Nerum. Ze besluiten: 

 Theodoor wordt voogd van zijn minderjarige kinderen en Joseph Nadoels (x E. 

Dewelde) wordt toeziend voogd voor de kinderen uit het 2de huwelijk (De vrederechter zal 

naderhand deze beslissing bekrachtigen). 

 Philomène, meerderjarige dochter, blijft te Leuven in dienst bij de familie Vandertaelen. 

 Joseph, 17 jaar blijft op de hoeve bij vader om op het erf te helpen. 

 Hubert, 15 jaar, zal naar Brussel vertrekken om het beroep van zadel- en gareelmaker te 

leren. 

 Eduard, 11 jaar gaat naar oom Eduard Van Nerum (x Marie Geens). 

 Anastasie, 5 jaar en de tweeling Emilie en Cath Barbe, 22 maanden oud, worden door 

hun eigen tante en voogd Elisabeth Dewelde ( x J.P.Nadoels) opgenomen. 

 

       
 

Joséphine en Thérèse Dewelde 

 

Alsof hij nog niet genoeg tegenslag heeft verliest Theodoor in 1863 nog twee van  zijn kinderen. 

In januari sterft zoontje Eduard en in december dochtertje Catherine Barbe. Vanaf nu is Peck 
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verbitterd op alles en iedereen. Hij begeeft zich aan de drank en verwaarloost het bedrijf. In 

januari 1866 komt Philomène tevergeefs terug uit Leuven naar huis. Het betert niet. Zeker ook 

niet nadat Philomène in september 1867 huwt met J.B. Rottie uit Goetsenhoven en het huis 

weer verlaat. Joseph gaat bij tante Elisabeth Dewelde wonen en de weduwe Dewelde overleed 

al in 1865. Theodoor blijft alleen achter. Theodoor verlaat nu ook het pachthof om zich op een 

klein erf te vestigen in de  Beekstraat (Stoopkensstraat). Het landbouwbedrijf zegt hij zogoed 

als vaarwel om voerman te worden van de pas aangelegde spoorweg te Hoegaarden. 

De kinderen die alles zien verloren gaan dienden klacht in tegen hun vader, die bij vonnis van 

oktober 1867, hij was zelfs niet verschenen voor de rechtbank te Leuven, in gebreke wordt 

gesteld. De erfenis wordt dan toch geregeld door de verenigde families, in aanwezigheid van 

Theodoor. Dat laatste wijst erop dat er een zekere verbetering intrad. Meer nog, mettertijd komt 

Anastasie terug wonen bij haar vader (1870), Joseph bewerkt mee de velden van zijn vader en 

Hubert komt na zijn laatste stage te Gilly, een atelier beginnen in het huis op de Beekstraat. 

 

Peck is er in 1872 zelfs terug helemaal bovenop. Hij begint er zelfs aan te denken wraak te 

nemen op Putzeys omwille van de dispensatiezaak voor zijn tweede huwelijk. Hij gaat Putzeys 

onttronen. In die periode is er grote onenigheid in de muziekharmonie. Zowel de katholieken 

als de liberalen willen ze aan hun kant krijgen. De gelegenheid om wraak te nemen doet zich in 

dat jaar 1872 voor. De katholieke harmonieleden, beroofd van hun vroeger repetitielokaal ’t 

Cleyn Paradis moesten noodgedwongen repeteren op het gemeentehuis waar burgemeester 

Putzeys de scepter zwaaide. Dit Cleyn Paradis met ruime zaal wordt door zijn eigenaar Hubert 

Collart verkocht op 4 september 1872. Theodoor koopt het hele complex. Resultaat: de 

katholieke harmonieleden kunnen terug beschikken over de zaal en de liberale muzikanten 

moeten in het gemeentehuis repeteren. Vanaf nu zijn er in feite twee muziekverenigingen te 

Hoegaarden. Bij Theodoor zal ook de katholieke kring van Hoegaarden gesticht worden in 1875 

met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. De katholieken halen dan ook de meerderheid. 

Weer een overwinning op de liberalen van Theodoor, die geen gelegenheid overslaat om 

Putzeys te treffen. 

Theodoor verliest in 1874 ook zijn oudste zoon Joseph, zodat hij uit zijn eerste huwelijk maar 

twee kinderen overhoudt en uit het tweede huwelijk ook twee. 

 

De enige overblijvende zoon Hubert Van Nerum huwt in 1877 met zijn kleinnicht Julie Van 

Nerum en blijft bij zijn vader in de Beekstraat wonen.  

De huurder van ‘t Cleyn Paradis zegt op in datzelfde jaar en Anastasie Van Nerum, 20 jaar, 

vestigt er zich. Wanneer Peck in 1880 ziek wordt gaat hij er inwonen en hij overlijdt er op 14 

april 1881 (akte 22). Door de tegenslagen van het leven uitwendig verhard, is hij inwendig toch 

goed gebleven. Zijn laatste woorden zijn bewaard: 

Mijn leven is droevig geweest, maar altijd heb ik op God betrouwd. Aan mijn kinderen 

heb ik gegeven wat zij verlangden. Dat zij mij het verdriet vergeven dat ik hen heb 

aangedaan en elkaar in het leven steeds mogen helpen en hun vader nooit vergeten 

 

Hortense Van Nerum (1819-1862) 

 

Zij is het derde kind van Francis Van Nerum en Catherine Aerts. Geboren op 13 oktober 1819 

(akte 58) zijn haar oom J.B. Van Nerum en haar tante Maria Francisca Aerts haar peter en meter. 

Haar leven gaat schier onopgemerkt voorbij. Zij werkt op het ouderlijke erf tot de dood van 

haar vader. Dan gaat zij bij haar moeder en zusters in de Hellestraat te Nerm wonen. In januari 

1860 vertrekt ze naar Molenbeek als huishoudster van de pastoor. Enige maanden later wordt 

ze ziek en keert naar Hoegaarden terug. Op 1 juli 1862 sterft ze te Hoegaarden in de 

Patorijstraat. Ze is 43 jaar en wordt begraven op 3 juli. 
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Joseph Van Nerum (1821-1881) x Barbe Putzeys (1804-1863) 

xx Julie Minsart (1822-1881/6) 
 

Joseph Van Nerum ziet het levenslicht te Hoegaarden op 4 november 1821 op het pachthof van 

zijn ouders in de Nieuwstraat. Diezelfde dag wordt hij boven de doopvont gehouden door 

Joseph Philips en Barbara Van Nerum, zijn tante uit ‘tNieuwhuys. 

In 1839, bij het overlijden van Francis Van Nerum blijft zijn weduwe achter met twee 

meerderjarige en 6 minderjarige kinderen, waaronder Joseph die 17 is. Jean Baptist Van Nerum 

wordt tot wettige voogd aangesteld en in 1840 opgevolgd door Petrus Evrard (oom). Constant 

Vandertaelen is toeziend voogd. Eduard mag zijn studies verderzetten en Theodoor zal zijn 

andere broers opleiden in de landbouwstiel. De dochters blijven  bij hun moeder. 

Alles verloopt naar wens tot in 1850. Theodoor, gehuwd in 1842, laat de leiding van het bedrijf 

aan Joseph, nadat die zijn militieplichten heeft vervuld. Maar als Ludovicus op zijn beurt trouwt 

in 1850 blijven Joseph en August alleen op het bedrijf. Er ontstaat onenigheid omdat August 

het gezag van Joseph weigert te aanvaarden. Moeder verkoopt dan maar alles om verdere 

twisten uit de weg te gaan en elk kind krijgt zijn deel.  

 

 
 

Op 4 juli 1851 vertrekken Joseph en August samen naar Brussel want de meningsverschillen 

zijn ondertussen bijgelegd. August kan aan de slag bij een verzekeringsmaatschappij. Wat 

Joseph er doet is niet met zekerheid geweten. Maar op 6 oktober 1852 laat hij zijn woonplaats 

definitief  en officieel overbrengen naar de Kaasmarkt nummer 11. Het is mogelijk dat hij in 

een hotelbedrijf werkte. Wel is bewaard in de familie dat hij er Hector Defoer tegenkwam die 

voorstelde mee naar Parijs te trekken. Dat wil Joseph niet en in mei 1855 is hij terug te 

Hoegaarden. 

Toevallig overlijden de toenmalige eigenaars van ’t Nieuwhuys kort na mekaar in die periode. 

Jean Philippe Putzeys sterft in mei 1853 en zijn weduwe Elisabeth Van den Bempt overlijdt in 

mei 1855. De 51-jarige dochter Barbe Putzeys blijft alleen in het pachthof met herberg achter 

en zoekt een man in huis voor het landbouwbedrijf. Joseph Van Nerum, 34 jaar, biedt zich aan  

en op 24 oktober 1855 wordt hun huwelijk geacteerd en ingezegend  (akte 17). 
Putzeys 

+ 

I Franciscus Putzeys (Sint Truiden 1630-1689) 

II Henri Putzeys (Sint Truiden 1662-1723) 

III Joannes Philippus Putzeys (Sint Truiden 1691-Luik 1760) 
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 Zijn drie kinderen weken uit naar Hoegaarden : 

  Louis (1732-1800) x A.M.Hubens (1740-1810) 
  Catherine (1734-1805) x Dokter-Notaris Jean Baptist Hubens (1736-1800) 
  Trudo Balthazar (volgt onder IV) 

IV Trudo Balthazar Putzeys (1735-1816) x M.C. Dediest (Zétrud-Lumay), geneesheer te Hoegaarden, acht 

kinderen, waaronder: 

1.Henri, vader van notaris Louis Alex Putzeys en grootvader van notaris Arthur Putzeys en overgrootvader  van 

Maria Putzeys x notaris Leonce Heuninckx 

2.Servais x Cath. Stockmans, grootouders van César Putzeys en van Joseph Putzeys x Lucie Van Nerum 

3 Jean Philippe x M.E. Vanden Bempt, die rond 1832 in ’t Nieuwhuys woonden 
en ouders waren van C.B. Putzeys x Joseph Van Nerum. 

 

Van 1855 tot 1863 kent het echtpaar een rustig bestaan. Joseph bewerkte de grond en zorgde 

voor de dieren in de stallen. Herberg, woonhuis en geleeg heeft Barbe in vruchtgebruik, en de 

gronden die Joseph bewerkt, staan allemaal op naam van Barbe. Joseph maakte blijkbaar geen 

fortuin te Brussel. Het is best mogelijk dat hij uit berekening en mislukking te Brussel naar 

Hoegaarden is teruggekeerd om met de 17 jaar oudere Barbe te trouwen. Maar zoals gezegd 

belet hen dat niet van gelukkig te zijn en veel geld te verdienen. 

’t Nieuwhuys trekt in die periode veel volk en is tot ver in de omtrek gekend.  De eerste 

Hoegaardiers die naar Amerika uitwijken komen er afscheid vieren in 1856. Diezelfde dag zijn 

ze niet vertrokken, ze waren te dronken en bleven in ’t Nieuwhuys hun roes uitslapen. Een ander 

bewaarde anekdote is die van de wedstrijd om de meeste pinten te drinken een paar jaar later. 

Er is een toeloop van volk op die dag om de grootste zatlap van het dorp te kennen. Een zekere 

Collard haalt de eerste prijs, maar is zo zat dat Joseph hem met de kruiwagen naar huis moet 

voeren. Ook de oprichting van de muziekvereniging gaat er door en ’t Nieuwhuys wordt het 

officiële lokaal van de nieuwe vereniging. 

 

Barbe overlijdt plots en kinderloos op 7 september 1863. Enkele maanden later wordt haar 

nalatenschap onder de erfgenamen geregeld. Joseph Van Nerum krijgt het levenslange 

vruchtgebruik van ’t Nieuwhuys. De naakte eigendom gaat over op haar broer en zuster. Joseph 

hertrouwt dan met Julie Minsart in de loop van 1865. Zij is dochter van Charles Minsart en 

Marie Rose Soille uit Zétrud-Lumay. 

’t Nieuwhuys blijft nu ook een goudmijn, waarrond zich het politieke en gemeenschapsleven 

van het dorp afspelen. Ondertussen is ook de rivaliteit tussen de witten, de liberalen, en de 

zwarten, de katholieken, meer dan ooit tot een hoogtepunt aan het oplopen. De meest prettige 

anecdote uit die periode dateert van de legering van het 3de regiment Jagers-te-voet te 

Hoegaarden in augustus 1870, tijdens de Frans-Duitse oorlog. De officieren worden door de 

liberale burgemeester notaris Putzeys uitgenodigd om op het gemeentehuis een glas wijn te 

komen drinken. De katholieke raadsleden zijn niet uitgenodigd op deze réception à la française. 

Zij trakteren uit protest de troepen in ’t Nieuwhuys op een paar vaten bier en leren de soldaten 

volgend schimplied aan: 

Leve het dorp van ’t bier, er is hier veel plezier; 

Waar de Jagers-te-voet, bezield met vuur en moed 

Geven hun ganse pree aan ’t Nieuwhuys hun staminee 

Drinkend bier en geen wijn, krijgen zij Putzeys klein. 

 

Soldaat Jacobus Vandenbussche uit Jabbeke, bijgenaamd Soldaï, was een van de 

ingekwartierde soldaten. Hij blijft te Hoegaarden hangen, wanneer de troepen op 16 augustus 

verder trekken. Nog hetzelfde jaar trouwt hij met Josephine Andries. Zij zijn de grootouders 

van Yvonne Schoofs, echtgenote van Marcel Van Nerum. 

Op zestigjarige leeftijd overlijdt Joseph Van Nerum. We schrijven 18 september 1881 (akte 

62). Julie Minsart gaat terug naar haar geboortedorp. De erfgenamen stellen ’t Nieuwhuys te 
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koop en voor 12.000 frank komt alles in oktober 1881 in bezit van Hubert Van Nerum. Joseph 

had in 1868 het curatorschap over zijn neefje aanvaard en de erfgenamen van ’t Nieuwhuys 

hebben er bij de verkoop rekening mee gehouden. 

 

August Van Nerum (1824-1852) 

 
Hij is het vijfde kind van Francis en Catherine Aerts, geboren en gedoopt op 22 maart 1824. 

Zijn peter en meter zijn respectievelijk August Blyckaers (x Francisca Aerts), zijn oom en 

Francisca Van Nerum (x J.B. Van Autgaerden), zijn tante. 

 

Bij zijn vaders overlijden is hij maar 15 jaar. Onder het gezag van zijn oudere broer Theodoor 

leert hij het lanbouwersberoep. Rond 1850 aanvaardt hij het gezag van broer Joseph niet meer 

en hij verkiest zijn eigen weg te gaan. 

 

Op 4 juli 1851 verlaat hij Hoegaarden en hij trekt naar Brussel waar hij werk vindt bij een 

verzekeringsmaatschappij. Enkele maanden later komt hij, aangetast door een slepende ziekte, 

naar Hoegaarden terug. Hij trekt in bij zijn moeder in de Pastorijstraat, waar hij overlijdt op 20 

september 1852. Hij is geen 29 jaar oud geworden. 

 

 

Ludovicus Van Nerum (1826-1890) x Angèle Ruttens (1818-1910) 
 

Zesde kind en 4de zoon van Francis en Catherine Aerts. De bevalling greep plaats in het huis 

Blyckaers te Tienen bij zijn moederlijke tante Francisca Aerts op 16 mei 1826. De volgende 

dag wordt de kleine gedoopt in de St-Germanuskerk met als doopgetuigen Ludovicus Dewael 

en Thérèse Aerts. 

 

Vanaf het overlijden van zijn vader moest hij samen met zijn broers het landbouwbedrijf leren 

runnen. Omdat hij verzot is op melk noemen ze hem steevast Melkmuil.. Toen hij bij het melken 

eens een halve emmer uitdronk en betrapt werd, kon hij de schuld van de verminderde 

melkproductie niet op de koe schuiven. Hij zei dan maar dat hij de emmer niet wou laten 

overlopen. 

Al zo jong met het volle leven geconfronteerd, zonder een sterke vaderhand, loopt hij graag de 

naburige kermissen af, zonder thuis te verwittigen. Dat is in die tijd niet ongewoon. Meer 

jeugdige boerenzoons en -dochters bonden tot in de 20ste eeuw de koe die zij geacht werden te 

hoeden, aan een boom vast, om stiekem de meegebrachte kleren aan te trekken en te gaan 

dansen op een kermis in de omgeving. Een liedje dat hij telkens zong bij Rommersom-kermis 

is dit: 

St-Servaas is onze vriend 

Met het spel is hij gediend 

’s avonds spelen wij bom bom bom 

met de meisjes van Rommersom. 

 

Hij huwt Angèle Ruttens op 16 januari 1860. Te Hoegaarden worden hun vier kinderen 

geboren: 

 Cecile Van Nerum (22.11.1851-1868) 

 Celestine Van Nerum (15.09.1854-1867) 

 Emilie Van Nerum (21.03.1857) x Theophile Van Herberghen 

Clement Van Nerum (18.07.1860) 
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Ruttens 
 

I Nicolaes Ruttens (+1781) x A.M. Bietens (1702-1773) 
II Bernard Gorgon Ruttens (1733-1764) x M.C. Ambroos (+1794) 

III Jan Andreas Ruttens (°1765) x M. J. Vander Vest (Zétrud-Lumay) 

IV Jean baptist Ruttens (1793-1861) x M.L.Kempenair (1766-1853), dochter van J.P.Kempenair en 

M.E.Vander Molen, dochter van Bernard en kleindochter van Renier Vander Molen 

 

Ludovicus Van Nerum en Angèle Ruttens hadden dezlfde voorouders, namelijk Josyne Vandenputte en Renier 

Vander Molen x Françoise Petri. 

Angèle Ruttens (05.12.1818), geboren te Hoegaarden schijnt enig kind geweest. 
Marie Madeleine Ruttens huwde met J.B.Dumont, burgemeester van Hoegaarden (1831-36),deze was dus een oom 

van Angèle Ruttens 

 

Met hun vier kinderen op een klein erf in de Doelstraat, nummer 4, wordt het landbouwbedrijf 

beoefend. 

Het huis heeft op het gelijkvloers rechts een keuken met twee vensters en een achterplaatsje 

met één venster. Links is de zitplaats met twee vensters ook. Boven zijn er rechts een kamer 

met twee voorvensters en één achteraan en links een kamer met één venster. Verder is er nog 

de zolder, de koer en twee stallen. Deze woonst met erf heeft gestaan in het achtergelegen huisje 

waar nu nog altijd Maurice Van Nerum woont. Ludovicus huurt het kleine pachthof van Petrus 

Stockmans en krijgt in 1873 toelating van de gemeente om in zijn tuin een bakoven te metsen. 

 

Het echtpaar is zeer vroom. Kleindochter Irma Van Herberghen is formeel als ze stelt dat 

Angèle elke dag naar de mis ging. Ludovicus bad elke avond volgend gebed voor het H. Kruis: 

O Jesus, lief en zoet, door Uw vergoten bloed, 

Door Uw heilige wonden, vergeef toch onze zonden, 

Door Uw Heilig Kruis, bewaar dit huis. 

 

Deze tekst staat op een bidprent, te Outgaarden uitgedeeld  op Passiezondag en hing in de 

woonkamer van het gezin, samen met een geïllustreerde Onze Vader.  

Vroom en rustig is hun leven. Zij houden zich buiten alle dorpspolitiek en leven met iedereen 

in vrede. Op 31 januari 1890 sterft Ludovicus (Louis) en nog geen drie maanden later laat 

Angèle een staat van de bezittingen opmaken door de notarissen Rosseeuw van Tienen en 

Putzeys van Hoegaarden.  

De wettige erfgenamen zijn haar zoon Clement Van Nerum en Theophile Van Herberghen, 

weduwnaar van Emilie Van Nerum. 

De waarde van de schatting is 6.765 frank (waaronder 3 obligaties van  1.000 frank), de 

begrafeniskosten beliepen 283 frank. In de stallen staan op dat ogenblik één koe, één os en één 

varken. 

 

Begrafeniskosten voor Ludovicus Van Nerum: 
 

Edmond Debroeck voor het zingen lijkdienst    6,00 F 

Louis Falla voor delven graf       3,50 F 

Van Hagendoren voor luiden van de klokken  20,09 F  

Pastoor Redig voor lijkdienst +missen +dertigste           125,00 F 

Smeesters voor de doodsprentjes               14,50 F 

Van Osmael voor de kist     28,00 F 

Van Rickstal voor het kaarslicht    86,00 F 

 



 

60              
 

Angèle Ruttens gaat inwonen bij haar schoonzoon in de Fabriekstraat (naderhand huis Mellet) 

en tussen 1895 en 1900 verhuist ze naar de Grote Plaats (later huis Mattheeussens). Op 20 juni 

1910 overlijdt ze er in de gezegende ouderdom van meer dan 91 jaar (akte 36) 

 

 

Eduard Van Nerum (1829-1922) x Maria Geens (1830-1906) 

 
Auteur van deze notities vanaf 1856, verdergezet door zijn dochter tot 1910. Zijn levensloop is 

behandeld in de inleiding pagina’s 2 tot 5. 

 

Livina Silvie Van Nerum (1834-1915) 

 
Geboren te  Hoegaarden als laatste kind van Francis en Catherine Aerts. Ze is op 20 april 1834 

geboren en gedoopt met als peter Ludovicus Nijs uit Willebringen, haar oom en als meter 

Francisca Van Nerum, haar tante. 

 

Zij is altijd bij haar moeder gebleven en beloofde zelfs ongehuwd te blijven. Vroom was ze 

alleszins en vrijgevig voor de armen. De toen in de kerk gebruikte, sierlijk geborduurde 

altaardoeken en communiebankkleden, waren van haar hand. Rond 1880 ging zij bij haar broer 

Eduard wonen, tot die directeur van het wezenhuis werd. Vanaf dan betrok ze een huis in de 

Pastorijstraat, rechtover ‘t Cleyn Paradis. 
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Ze overlijdt op 7 april 1915. Het Madelonsveld dat in vreemde handen was overgegaan kocht 

zij terug, om de voorvaderlijke erfgrond opnieuw in familiebezit te krijgen (Sie D 495c). 

 

 

 

 
Groetaers 

 
I Lambert Groetaers (+1676) x Odile Delmotte (1638-1706) 

II Bartholomeus Groetaers (1663-na 1728) x Marie Boesmans (1661-1728) 

III Lambert Joseph Groetaers (1698-na 1794) x M.T. Vander Haegen (1707-1794) 

IV Henri Groetaers (1736) x A.M. Ruttens (1738), dochter van Nicolaes en A.M. Bietens. Henri Groetaers 

was landbouwer te Hoegaarden. De kinderen, allen te Hoegaarden geboren, zijn: 

 Maria Lucia Groetaers (1763) x Daniël Taverniers. 

 Anna Gertrudis Groetaers (1765) x Arnold Clerinckx 

 Henri Groetaers (1767), adjunct-meier te Hoegaarden 
 Anna Maria Groetaers, die met Henri Van Nerum trouwt 

 

Henri Groetaers komt zelf uit een gezin van elf kinderen. Zijn broers met nakomelingschap waren: 

Christianus Lambertus Groetaers (1730) x Lucia Taverniers; hun zoon Joannes Groetaers huwt met Maria 

Elisabeth Vander Molen in 1785, dochter van Antoine en Francisca Ruttens, kleindochter van Bernard en Barbara 

Windelincx, brouwers in ’t groet paenhuys. 

 

Lambertus Josephus Groetaers (1739) x Catherine Cloets 

 

Jean Henri Groetaers (1745) x Gertrude Homblé, die landbouwers waren en naast het huidige parochiecentrum 

woonden; hun zoon Henri was brievenbesteller te Hoegaarden 

 


