
Herenhuis Carolus Van Nerum-Pastorij van Hoegaarden sinds 1831   (Pastorijstraat 30) 

 

Barbe Sweerts (Hoeg. -1778), dochter uit de Paradijshoeve en echtgenote van Carolus Van 

Nerum heeft ter gelegenheid van haar huwelijk ’t Nieuwhuys gekregen. Daar gaat het jonge 

koppel dan ook wonen het eerste jaar van hun huwelijk, tot hun hoeve-brouwerij op de 

Vroente klaar is voor bewoning (Sint-Cornelishoeve). 

De zaken floreren zodanig dat zij in 1747 een luxueuze herenwoonst laten bouwen langs de 

toenmalige Molenweg. Dit gebouw wordt gezet op een stuk grond van de Cruysblock. Naar 

gewoonte van de tijd toont Van Nerum zijn macht door een duiventil boven de ingangspoort, 

zijn wapenschild met de drie lelies en een tuinprieel/gloriette in de tuin (omgevormd tot Sint-

Franciscuskapel in september 2003). 

 

 

Op 4 november 1831, feestdag van Carolus Van Nerum, werd deze woonst officieel 

ingehuldigd door het gemeentebestuur als pastorij. Het huis was met ‘guirlandes’ versierd en 

boven de koetspoort en in het beschadigde wapenschild stond te lezen: ‘Pastorie van 

Hougaerden 1831’. 

 

Interessant gebouw uitziende op een voorhof, afgesloten met muren op de lange zijden en met 

lage aanhorigheden, gemarkeerd door een uitstekende poorttoren aan de straatkant. Ietwat 

dieperliggend poortgebouw, gedateerd 1747 in een fraai met schelpmotief geornamenteerd 

reliëf, boven de portiektravee met ingeschreven rondbooginrijpoort; duiventil op de 

bovenverdieping en mansardedak. 

Dubbel huis met 2 verdiepingen en gebogen wolvendak; karakteristieken eigen aan de streek: 

in de steekboogramen met licht uitstekende en recht afgekante omlijstingen; ietwat 

uitspringende hoekkettingen en steigergaten; rondboogdeur voorzien van geprofileerde 

imposten in het verlengde van de tussendorpel, een sluitsteen en een gestrekte waterlijst. 

Gerestaureerd in 1943. 

 

In 1938 zijn als eerste gebouwen in Hoegaarden als monument geklasseerd: de Sint-

Gorgoniuskerk, de Sint-Janskerk in Hoksem en de pastorij (voormalig herenhuis van 

Carolus Van Nerum en Barbe Sweerts). 

 

  
 

Herenhuis van Carolus Van Nerum Sinds 1831 pastorij (postkaart, ca. 1900) 



 

 



 

Binnenkant van de toegangspoort met links de bakoven en rechts de paardenstal/koetshuis 

 

 

 



 

Voorzijde woonhuis (actueel zicht) 

 

Achterzijde woonhuis 



 

 

 

 

 

  

 



Gloriette in de tuin 

 

De gloriette, plan voor herstel oorlogsschade (1949) 

  

 

Rechts de Gloriette van het Herenhuis Carolus Van Nerum/Pastorij; 

Links de Gemeenteschool; de straat is de Doelstraat richting Tiensestraat. 

Carolus Van Nerum bouwde 

deze prachtige herenwoonst in 

1747 (geklasseerd monument 

1938) met boven de 

ingangspoort een wapenschild en 

in de tuin (aan de Doelstraat) een 

‘gloriette’ (nu St.-

Franciscuskapel). 

Zijn boerderij-brouwerij, de St.-

Corneliushoeve, lag aan de Gete 

in de Vroentestraat en is volledig 

verdwenen. 

De pastoors woonden er sinds 

Henricus Sweerts en in 1831 

werden woonst en 

aanhorigheden de pastorij van 

Hoegaarden. 

 


